
Van Ostaijen wordt beschuldigd van deel te nemen aan  'aktivistisch bedrijf'. 
 Tijdens de oorlog had Van Ostaijen voor verschillende Vlaams aktivistische
tijdsschriften geschreven, zoals zijn artikel voor 'De Goedendag' dat je in deze
collectie terugvindt. Op 16 september 1917 nam hij deel aan een protestactie
tegen Kardinaal Mercier, die bekend stond als fervent tegenstander van de
flaminganten. Van Ostaijen werd opgepakt door de politie en veroordeeld tot
een gevangenisstraf. Om deze te ontkomen vlucht hij samen met zijn vriendin
Emma Clément naar Berlijn.


