
Claustrofobie 





wij. hier. nu. ja
en ach, misschien zullen er ooit bergen rijzen
valleien splijten tussen ons in, zullen wij
met rookpluimen moeten seinen: weet je nog

daar. toen. wij. toch

maar zolang we niet vergeten dat er een moment
was in ons leven waarop we dachten
dit en voor eeuwig, dit heden is een eden

vinden wij ons wel weer in elkaar
en zal ik denken aan wat je ooit onbewaakt
tegen mij zei, je had het in oude psalmen gelezen

aan u gebonden ben ik vrij





Gebondenheid  





Geef weinig acht, lief, op dit manke woord
zijn zin is donker en je niet vertrouwd
Gooi overboord dit wrange deel en houd
beveiligd ons domein, het laagland ongestoord

Verlaat dit laagland nooit, mijn vrouw
maar spiegel steeds uw vogelvrij gezicht
aan rivier en klaterbeek, ontbolsterd ligt
op hun bodem, mineraal en blauw

Zo menig schelp-geheim verdoken
dat ons beider blij bezit is geworden.
(Want barvoets langs de Leieboorden
vinden wij tussen de pisbloemen vers ontloken

als een gladde zilvervis het wonderbare:
van onze ziel het wilde openklaren
in het gelijktijdig ademhalen onzer monden).
-In vrijheid heb ik mij aan u gebonden-

Opdracht aan Bruintje







“Amaai mijn blonde vriendin

En amaai mijn mahoniehouten eenzaamheid

Die beiden even teder van mij zijt

En mij zo nabij blijft nooit geweten zo gebonden”



“en denkende aan mijn blonde bloedende liefde

zeg ik tot mijn gebuur:

het zal niet duren

zij bedriegt mij met de wind

en ik ben toch twintig

en hij veertienhonderdduizend jaren oud”





Vrijheid  





















EEN VROUW

Met schaterend haar,

Met meeuwenogen, met een buidel op de buik,

Een moeder of een goede verrader,

Wie kent deze laaiende vrouw?

Haar nagels naderen mijn hout,

Haar klauwzeer wekt mijn huid,

Als een jachthoorn hangt zij in mij, haar te tuiten.

Zij nadert in vouwen en in schicht,







‘Hallo.’

‘Dag schat.’

‘Hoe voel je je?’

‘Duf.’

‘Ga dan lekker slapen.’

‘Ik kan niet.’

‘Zal ik langskomen?’

‘Als je wil, maar het bed is in mekaar gezakt. Karel moet het komen fixen.’

‘Dan een andere keer, Toni.’

‘Ja. Gezellig dat je mij opgebeld hebt, schat.’ Dag schat.’

Het jaar van de kreeft, 1971







Wij kampeerden op de heide en plots begon hij te gillen

dat zijn slaapzak onder het ongedierte zat

Ik kwam kijken. Wist ik veel! En voor ik het wist

(alsof ik het niet wist) was ik er in getrapt

Hij kneep me tot ik geen adem meer had

Zijn knieën werden scharen,

en hij pelde mij als een garnaal

‘Mag ik proeven?’ vroeg hij

Kon ik zeggen: ‘Geen sprake van!’ 

Oog om oog, 1964




