
Doe-het-zelf tour Letterenhuis
• Druk deze PowerPoint af (2 pagina’s op 1 blad) en neem mee.
• Op de ‘wegwijs’ vind je alle praktische info.
• Gebruik eventueel de PowerPoint in de klas voor de voor- en nabespreking.

• Deze tour bestaat uit: 
▪ Bespreking standbeeld Paul van Ostaijen
▪ Verkenning expo ‘Beginnen’ in Letterenhuis
▪ Samen lezen: gedicht ‘Marc groet ‘s morgens de dingen’
▪ Workshop: collage maken



Adres: Minderbroedersstraat 22, 2000 Antwerpen
(vlakbij Ligo, Minderbroedersrui 26)

Open: maandag tot en met vrijdag
van 10 tot 18 uur

Vervoer: tram 7, halte Keizerstraat 
te voet: 10’ stappen vanaf de Groenplaats



Start naast Ligo, Minderbroedersrui 26

Kijk goed en bespreek
• Wat zie je?
• Wie is dit? 
• Hoe oud is hij geworden? 
• Wat is zijn beroep? Gebruik je fantasie ☺.



Start naast Ligo, Minderbroedersrui 26

Kijk goed en bespreek
• Wie is dit? 

Paul van Ostaijen
• Hoe oud is hij geworden?

32 jaar (uit te rekenen met calculator op 
gsm: 1928-1896 = 32)

• Wat is zijn beroep? 
Schrijver en dichter



Steek over.
Ga naar het Letterenhuis.

Bespreek:
• Hoe heet dit huis?
• Wat is er in dit huis? 

Wat kan je hier zien of doen?
Gebruik je fantasie ☺.



Bespreek:
• Hoe heet dit huis? 

Letterenhuis
• Wat is er in dit huis? 

• Hier bewaren ze het archief van Vlaamse 
schrijvers en ook tekenaars: hun inspiratie,  
kladversies van boeken, brieven, ….

• Hier bewaren ze geen boeken. Dit is geen 
bibliotheek.

• Hier is soms een gratis expo die je kan 
bezoeken. Nu is dat: “Beginnen”.



Ga naar binnen.

Hier zie nog meer beelden. Wie zijn dit?
Hoeveel mannen tel je?
Hoeveel vrouwen tel je?

Meld je aan.
A-kaart scannen?



Ga naar binnen.

Hier zie nog meer beelden. Wie zijn dit?
Dit zijn schrijvers.
Hoeveel mannen tel je?
….
Hoeveel vrouwen tel je?
….
Meld je aan.
A-kaart scannen?



Samen de expo ‘Beginnen’ bekijken (max. 20’)

Laat de cursisten in groepjes elk 1 thema 
bekijken (zie volgende slide) en bespreken. 
Laat de cursisten doorschuiven zodat ze elk 
thema hebben gezien.

Er is veel tekst, maar laat de cursisten vooral 
kijken, fantaseren en spreken.



De expo ‘Beginnen’ is te moeilijk voor onze cursisten. 
Dit is de essentie:

• Het witte blad
Je begint met niets, met een wit blad… (maak een link met de 
workshop later, dan beginnen we ook met een wit blad)

• Aanmoediging
Het is fijn als mensen zeggen: “goed bezig!”

• Afwijzing
Het is niet fijn als mensen zeggen: “niet goed!”

• Spraakmakende debuten
Het eerste boek van een schrijver is soms al heel goed.

• Publiceren
Hoe vind je iemand die jouw boek wil maken en verkopen?



Ga naar de workshopruimte (achteraan de expo).
Er ligt voor jou klaar:

• USB-stick met PowerPoint ‘Marc groet ‘s morgens de dingen’
• Enkele kopies met de tekst en tekeningen
• Kaartjes om tekst en tekening te combineren
• Knutselmateriaal om collages te maken

• Papier
• Tijdschriften
• Scharen en lijm
• (Kleur?)potloden 



In de workshopruimte (max. 60’)
• Lees het gedicht ‘Marc groet ‘s morgens de dingen’ 

met behulp van de PowerPoint.
• Deel de kopies uit. Lees nog nog eens samen.
• Deel de kaartjes uit en laat het gedicht samenstellen.
• Bespreek de inhoud: wat zou jij allemaal ‘s morgens (of op een 

ander moment) begroeten? Tegen wie of wat zou jij ‘dag’ zeggen?

• Deel het knutselmateriaal uit. We gaan een collage maken hierover. 
We beginnen met een wit blad ;).

• Laat de cursisten na afloop hun collage ‘voorlezen’.
• Ruim alles netjes op.



Paul van Ostaijen




